Jaarrekening 2011




Financieel verslag

Baten 2010 2011
Contributie leden 7628.50 6397.00
Abonn. Instellingen 986.00 1645.00
Losse verkoop 34.50 106.00
Donaties 733.50 85.50
Legaat 16564.04
Tegels AW 39.90
TOTAAL BATEN 25986.44 8233.50
Lasten 2010 2011
Kronieken 13104.51 9605.00
Verenigingskosten 37.14 2059.00
Activiteiten/actie 118.12
Betalingsverkeer 60.28 110.00
Website 32.13 138.00
Beeld SV Doorn 1000.00
TOTAAL LASTEN 13352.18 12912.00
| Resultaat 2011 -/-  4678.50 |




Eigen vermogen per

31-12-2011

ING betaalrekening 1071.96

vereniging

ING betaalrekening adm. 750.98

Vestdijkkroniek

ING spaarrekening 9188.30

ABN-AMRO belegging 4168.96

ABN-AMRO 3421.27

betaalrekening

18601.47

Begroting 2012

Contributie leden 7620 | Kroniek 119, 120 Totaal 7440

215 Drukker 2600
Vormgever 2400
Eindredactie 1070
porto 1400

Instellingen 1800 | Verenigingskosten 250

38

Losse verkoop 50 | Activiteiten 2900
Website 1250

Tekort 2370

totaal 11840 | totaal 11840




Van de penningmeester:

De Vestdijkkring telde 243 leden, 42 instellingen en
30 kranten/weekbladen ontvangen kosteloos de kroniek met de hoop op
recensies.

In 2011 is de vereniging met 12 nieuwe leden versterkt.

Aan de stichting Comité Vestdijk 98/2 is een bedrag geschonken als bijdrage aan
het plaatsen van een beeld door Jaap te Kiefte.

Het ontwerp uit 1998 is een bronzen beeld van 1,60 meter hoog van Simon
Vestdijk achter zijn bureau in schrijfhouding. Het wordt in 2012 geplaatst in Doorn.

Het symposium De kracht van het voorbeeld werd gehouden op 29 oktober in
het Theater van 't Woord binnen de muren van de Centrale Bibliotheek
Amsterdam. Wim Hazeu interviewde Sabine van Wesemael over Proust-en-
Vestdijk en Peter Buwalda over de invloed van Vestdijk op zijn werk.

Ook onze nieuwe drukker is (na één kroniek) failliet gegaan. Kroniek 118 is
gedrukt bij Drukkerij Steenman tegen gelijkblijvende kosten..

Kees Meekel
(penningmeester)

Keuvelend:met verliefde kronen

Keuvelend met verliefde kronen,
Ruischend de een, rits’lend de ander,
Zijn beuk en berk gaan samenwonen

Als lotgenoten van elkander,

In zulk een inn‘ge eendracht, dat
Men ‘aan de witte schors moet vragen
Wie of het berkenloof zal dragen
En wie in 't najaar 't bruinste blad.

Hier even breed, daar even smal,
Stroomen hun stammen naar beneden,
Uitwijkend, hunk’rend en tevreden,
Geven en nemen, een-enal,

Tot waar de saamgevoegde wortel
De strengheid voedt van 't mijn en dijn,
Alsof met een onzichtb’re mortel
De grensvlakken bestreken zijn. =

Maar lager, diep onder de aarde,
Daar heerscht de nijd van 't voorgeslacht,
Dat waterdruppelen vergaarde
Met harig zuigende overmacht,

Elkaar verdringend, moord beramend,
In zulk een schennis van 't verbond,
Dat elk der wezens zich zou schamen,
Wanneer 't kon schouwen in:zijn grond.



